




Zondag 1 december 10:00 uur Open Haven, 
voorganger ds. A. Poldervaart. 
 
Zondag 8 december 10.00 uur de Kogge Sluis, 
voorganger ds. V. Dees. 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Dinsdag 26 november 19:30 uur Kerkcentrum : 
Repetitie Grenzeloos; 
 
Woensdag 27 nov 9:30-11:30 uur Kerkcentrum: 
Open Kerken; 
 
 
 
 
 
   
   

Agenda 
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Agenda 

Is Christus Koning van de Armen? 
 

 
Hierover gaan we in gesprek in een 

bezinningsbijeenkomst op 

donderdag 28 november 2024. 
In de Eligiuszaal  

van het Parochiecentrum Oostburg  
(St. Eligiusplein 17) 

Aanvang 20.00 uur (tot 21.30 uur). 
 

 
Opgave / informatie: 

andreas-wzvl@kpnmail.nl 
of 06-54 75 65 65. 
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Staande: Lied 68 : 7, 



Staande: Lied 68 : 7, 



Staande: Lied 68 : 7. * 





Lied 947 : 1. 2, 3. 



Lied 947 : 1, 2. 3. 



Lied 947 : 1, 2, 3. * 





Lied 90a : 1. 3, 5, 6. 



Lied 90a : 1, 3. 5, 6. 



Lied 90a : 1, 3, 5. 6. 



Lied 90a : 1, 3, 5, 6. * 





Lezing: Psalm 90 : 1, 2. (BGT)  
 

1   Een gebed van Mozes, de profeet. 
     

God zal er altijd zijn 
     

Heer, bij u zijn we veilig, 
elke generatie weer. 

2   God, u bent er altijd geweest. 
U was er eerder dan de bergen, 
al voordat de aarde bestond. 
U was er al voordat alles begon, 
en u zult er altijd zijn. 

* 





Lezing: Matteüs 17 : 1 t/m 8.  

 

Jezus spreekt met Mozes en Elia 
1

   Zes dagen later ging Jezus een hoge berg op. 
Petrus mocht met hem mee,  
en ook de broers Jakobus en Johannes.  
Boven op de berg waren ze alleen.  

2   De leerlingen zagen dat Jezus veranderde.  
Zijn gezicht begon te stralen, net als de zon.  
En zijn kleren werden zo wit als een helder licht.  

3
   Opeens zagen de leerlingen Mozes en Elia.  
Die waren met Jezus aan het praten. 

  



Lezing: Matteüs 17 : 1 t/m 8.  

 
4

   Petrus zei tegen Jezus:  
‘Heer, het komt goed uit dat wij hier zijn!  
Als u wilt, maken we hier drie hutten:  
één voor u, één voor Mozes, en één voor Elia.’  

5   Terwijl Petrus dat zei,  
kwam er een stralend lichte wolk boven hen. 
En uit die wolk klonk Gods stem, die zei:  
‘Hij alleen is mijn Zoon.  
Mijn liefde voor hem is groot.  
Luister naar hem!’ 

 



Lezing: Matteüs 17 : 1 t/m 8.  

 
6

   Toen de leerlingen dat hoorden,  
lieten ze zich voorover op de grond vallen.  
Ze waren erg bang.  

7
   Jezus kwam naar hen toe.  
Hij raakte hen aan en zei:  
‘Sta op. Jullie hoeven niet bang te zijn.’  

8
   Toen de leerlingen opkeken,  
zagen ze niemand meer,  
behalve Jezus. 

* 





Lezing: Openbaring 21 : 1 t/m 4.  

Het nieuwe Jeruzalem 
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
1

   Toen zag ik een nieuwe hemel  
en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde 
van vroeger waren verdwenen,  
en ook de zee was er niet meer. 

2
   Ik zag uit de hemel een heilige stad naar 
beneden komen, het nieuwe Jeruzalem.  
Die stad kwam bij God vandaan.  
Ze leek op een bruid die zich mooi gemaakt 
heeft voor haar bruidegom. 



Lezing: Openbaring 21 : 1 t/m 4.  

 
3

   Uit de richting van de troon  
hoorde ik een luide stem, die zei:  
‘Nu is God zelf op aarde.  
Vanaf nu zal hij bij de mensen wonen.  
De mensen zullen zijn volk zijn,  
en hij zal hun God zijn.  

4
   Hij zal al hun tranen drogen.  
Niemand zal meer sterven,  
en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. 
Want alles van vroeger is verdwenen.’  

  

* 





Lied 91a : 1, 



Lied 91a : 1. * 









In ieder kindje gloeit een licht 
daar wordt het mee geboren. 
Je ziet het op dat klein gezicht 

in alle lachjes gloren. 
Dat licht is 's mensen hoogste goed 
behoed dat sprankje hemelgloed,  

dan gaat het niet verloren. 

































































































































ELB 413 : 1. 2, 3, 4. 

Lichtstad met uw paarlen poorten  

Wond're stad zo hoog gebouwd 

Nimmer heeft men hier op aarde,  

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.  

 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  

Luist'ren naar zijn liefdestem.  

Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem. 



ELB 413 : 1, 2. 3, 4. 

Heilig oord vol licht en glorie  

Waar de boom des levens bloeit 

En de stroom van levend water  

Door de gouden godsstad vloeit. 

 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  

Luist'ren naar zijn liefdestem.  

Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem. 



ELB 413 : 1, 2, 3. 4. 

Schoon tehuis voor moede pelgrims  

Komend uit de zandwoestijn,  

Waar zij rusten van hun werken  

Bij de springende fontein. 

 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  

Luist'ren naar zijn liefdestem.  

Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem. 



ELB 413 : 1, 2, 3, 4. * 

Wat een vreugde zal dat wezen  

Straks vereend te zijn met  

Hem In die stad met paarlen poorten 

In het nieuw Jeruzalem, 

 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  

Luist'ren naar zijn liefdestem.  

Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem. 





Lied 367c: 





 

 

  





Staande: Lied 919 : 1, 2, 4.  



Staande: Lied 919 : 1. 2, 4.  



Staande: Lied 919 : 1, 2, 4.  



Staande: Lied 919 : 1, 2. 4.  



Staande: Lied 919 : 1, 2, 4,  



Staande: Lied 919 : 1, 2, 4.  * 








