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De Kogge, Sluis

Zondag 15 juni 2025, 10.00 uur

Zondag Trinitatis (Drie-eenheid)

Thema: Dans mee met VVader, Zoon en Geest

Voorganger: mw. E. Reijnhoudt- Kaland
Organist: Willy Kamphuis
Ambtsdragers: Riet Masclee, Wil Prins
Lector: Wil Prins

De 1° collecte is bestemd voor Jota, de 2° collecte voor kerkrentmeesters.

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar dhr. en mw. de Die- de Bruijne
en mw. H. van Gelder

Na de dienst is er koffie en thee.

VAN BUITEN NAAR BINNEN

Woord van welkom

Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen ontstoken.

0.: We ontsteken de tafelkaarsen. We zingen daarbij LIED 970:1
Eén kaars voor onze verbondenheid met het

jodendom en één kaars voor de gemeente. Vlammen zijn er vele, één is het licht,
Als gelovigen zijn we door de eeuwen heen, licht van Jezus Christus,
onlosmakelijk met elkaar verbonden vlammen zijn er vele, één is het licht,
en mogen ons gedragen weten wij zijn één in Christus.

naar het licht van de nieuwe morgen.
staande Aanvangslied 280: 1, 2, 4, 7 De vreugde voert ons naar dit huis

Bemoediging en groet

\Y Onze hulp is de Ene God
Die ons behoedt en ons bestaan draagt;
A De Schepper die ons kent en trouw is
En nooit opgeeft het werk dat uit liefde is begonnen.
\/ De goedheid en de vrede van God
Zij met u allen.
A Amen

Muzikaal moment van inkeer met luisterlied 681 Veni sancte Spiritus
Toelichten thema
Gebed om ontferming met acclamatie van lied 367° Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Zingen Lied 405: 1,4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig



HET WOORD
Gebed voor de bijbel open gaat

Schriftlezing OT Psalm 135:1 t/m 7 (BGT)

1.Halleluja! 4.De Heer heeft Israél uitgekozen,
Zing voor de Heer! het volk van Jakob hoort bij hem.
Dienaren van de Heer, 5.1k weet hoe machtig de Heer is,

zing voor hem. machtiger dan alle andere goden.
2.Jullie die in zijn tempel zijn, 6.De Heer doet alles wat hij wil,

die werken in het huis van onze God, in de hemel, op de aarde

zing voor de Heer! en in de diepe zeeén.

3.Zing voor de Heer, 7.Hij haalt wolken van het einde van de aarde,
want hij is goed. van hem komt de regen en de bliksem,
Maak muziek voor hem, uit zijn hemel stuurt hij de wind.

want hij maakt ons gelukkig. De Heer heeft Israél altijd geholpen.

Schriftlezing NT Johannes 3:1 t/m 16 (BGT)

1.Er was een farizeeér die Nikodemus heette. Hij was één van de Joodse leiders.

2.Midden in de nacht kwam hij naar Jezus toe en zei: ‘Meester, wij weten dat God u gestuurd heeft om
onze leraar te zijn. Want we zien dat God u helpt om al die wonderen te doen.’

3.Jezus zei tegen Nikodemus: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Je kunt alleen bij Gods nieuwe
wereld horen als je op een nieuwe manier geboren wordt.’

4.Toen zei Nikodemus: ‘lemand die al oud is, kan toch niet opnieuw geboren worden? Hij kan toch niet
teruggaan in de buik van zijn moeder en nog een keer geboren worden?’

5.Jezus zei tegen hem: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Je kunt Gods nieuwe wereld alleen
binnengaan als je op een nieuwe manier geboren wordt. En dat gebeurt als je gedoopt wordt met de
heilige Geest.’

6.Jezus zei: ‘“Wie op een gewone, menselijke manier geboren wordt, zal een keer sterven. Maar wie
geboren wordt door de Geest, zal eeuwig leven.

7.Wees dus niet verbaasd als ik zeg: Jullie moeten op een nieuwe manier geboren worden.

8.Denk aan de wind: Die waait waarheen hij wil. Je hoort hem, maar je weet niet waar hij vandaan komt
en waar hij naartoe gaat. Zo is het ook met de Geest: Je weet niet waar hij vandaan komt en hoe hij werkt.
Want hij hoort bij de hemelse wereld. En iedereen die door de Geest geboren wordt, hoort ook bij de
hemelse wereld.’

9.Nikodemus vroeg: ‘Maar hoe kan dat?’

10.Jezus zei: ‘Begrijp je dat niet? Jij bent toch een leraar van het volk van Israél?

11.Luister heel goed naar mijn woorden: Ik vertel jullie over de hemelse wereld, die ik ken en zelf gezien
heb. Maar jullie geloven mij niet.

12.Jullie geloven me niet eens als ik vertel over de aardse wereld. Dan zullen jullie me zeker niet geloven
als ik vertel over de hemelse wereld!’

13.Nog nooit is er iemand van de aarde omhooggegaan naar de hemel. Alleen de Mensenzoon, die eerst
vanuit de hemel naar de aarde kwam.

14.Mozes zette in de woestijn een koperen slang hoog op een paal. Net zo moet de Mensenzoon een hoge
plaats krijgen, eerst aan het kruis en daarna in de hemel.

15.En daardoor krijgt iedereen die in hem gelooft, het eeuwige leven.

16.Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. ledereen die in
hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.

Luisterlied 706: Dans mee met Vader, Zoon en Geest
Overdenking
Meditatief orgelspel



HET ANTWOORD

Zingen lied 704: 1, 3 Dank, dank nu allen God

Geloofsbelijdenis 340a (beurtelings spreken voorganger-allen)

Gebeden

Collecte aankondiging en inzameling
VAN BINNEN NAAR BUITEN

Slotwoorden
Slotlied 839 Ik danste die morgen toen de schepping begon

Zegen
Zingen Amen, amen, amen

AGENDA

Kerkdiensten

*22 juni 10.00 u. De Open Haven, mw.E.Reijnhoudt
*25 juni, 14.30 u Rozenoord, mw.E.Reijnhoudt

*27 juni. 16.00 u wzc Stelle, mw. J.Smallegange

Activiteiten

*Dinsdag 17 juni, 19.30 u Kerkcentrum: repetitie Grenzeloos

*Woensdag 18 juni, 9.30 u Kerkcentrum/ De Open Haven: Open Kerken

* Dagelijks t/m 21 juni, 14.00-17.00 uur expositie Mariakerk Cadzand, toegang vrij.

JOTA



