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Mariakerk Cadzand
Zondag 24 augustus 2025, 10:00 uur

Voorganger: ds.Bernd Hirschfeldt, NPG Luxemburg
Organist: Kees de Pooter

Ambtsdragers: Eldi Risseeuw, Ina Basting

Lector: Ad Stoffels

Kinderkring: Ria Francke

De 1° collecte is bestemd voor Roosevelthuis (Zeeuwse week),de 2° voor kerkrentmeester

De bloemen uit deze dienst gaan met een groet van de gemeente naar mw. Risseeuw-le Clercq.
mw.Scheerens- van Halst en mw. Robijn- Focke.

Na afloop van de dienst bent u welkom bij de koffie/thee in ‘t Zwin
OM TE BEGINNEN
Woord van welkom

Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen ontstoken.

0.. We ontsteken de tafelkaarsen. We zingen daarbij LIED 970:1
Eén kaars voor onze verbondenheid met het
jodendom Vlammen zijn er vele, één is het licht,
en één kaars voor de gemeente. licht van Jezus Christus,
Als gelovigen zijn we door de eeuwen heen, vlammen zijn er vele, één is het licht,
onlosmakelijk met elkaar verbonden wij zijn één in Christus.

en mogen ons gedragen weten
naar het licht van de nieuwe morgen.

Openingslied 939: 1 t/m 3: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht (staande)
VOTUM EN GROET

KYRIEGEBED

PSALM 75: U alleen, U loven wij, 1,7, 8,9

GEBED bij het openen van de bijbel en gebed om de Heilige Geest

de kinderen gaan naar de kinderkring we zingen daarbij

1.Wij gaan voor even uit elkaar 2.Wij geven Gods verhalen door
en delen nu het licht en wie zich openstelt,

Dat licht vertelt ons iets van God, ervaart misschien een beetje licht
op Hem zijn wij gericht. door wat er wordt verteld.

3.Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.

het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.



SCHRIFTLEZING 1: Jesaja 40: 12- 22

God is onvergelijkbaar

12 Wie heeft de wateren met holle hand omvat,
de hemel met zijn hand gemeten?

Wie heeft het stof van de aarde met een maatbeker afgepast?
Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal,
de heuvels met balans en gewichten?

13 Wie heeft de geest van de HEER gemeten?
Heeft iemand Hem ooit raad gegeven?

14 Wie raadpleegt Hij, wie biedt Hem inzicht?
Wie leidt Hem op de paden van het recht?

Wie leidt Hem naar kennis?

Wie toont Hem de weg van het inzicht?

15 In zijn ogen zijn de volken

als een druppel in een emmer,

als een stofje op een weegschaal;

de eilanden weegt Hij als zandkorrels.

16 Zelfs de Libanon levert te weinig hout,

te weinig wild voor een brandoffer.

17 De volken betekenen niets in zijn ogen,

voor Hem zijn ze minder dan niets.

18 Met wie wil je God vergelijken,

waarmee is Hij gelijk te stellen?

19 Met een godenbeeld misschien?

Dat is door een ambachtsman gemaakt,

door een edelsmid overtrokken

met goud en zilverbeslag.

20 Met een beeld op een voetstuk?

Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt.
lemand heeft het uitgekozen en een vakman gezocht
om een godenbeeld te maken dat niet omvalt.

21 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?

Is het je niet van meet af aan verteld?

Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld?
22 Hij troont boven de schijf van de aarde

— haar bewoners zijn als sprinkhanen —,

Hij spreidt de hemel uit als een doek,

spant hem uit als een tent om in te wonen.

LIED 650: De aarde is vervuld 1 t/m 4

SCHRIFTLEZING 2: Lezing uit het Evangelie: Mattels 12: 24-30

24 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die
goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25 Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand giftig onkruid tussen
het graan zaaien en vertrok weer. 26 Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam
ook het onkruid tevoorschijn. 27 De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms
geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?”” 28 Hij antwoordde: “Dat is
het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij het onkruid weghalen?” 29 Hij
antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 30 Laat beide samen
opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Haal eerst het
onkruid weg, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.

LIED 650: De aarde is vervuld, 5 t/m 7
UITLEG en VERKONDIGING
ORGELSPEL (de kinderen komen terug)



LIED 91a: Wie in de schaduw Gods mag wonen,
GEBEDEN EN GAVEN

Aankondiging collecte, inzameling bij de uitgang
Voorbeden - Stil gebed- Onze Vader

SLOTLIED 103c: 1, 3 en 4 Loof de Koning heel mijn wezen

HEENZENDING en ZEGEN
Allen zingen: Amen (3x)

AGENDA

Kerkdiensten

31 aug. 10.00 uur De Kogge, Sluis, mw.E.Reijnhoudt
Activiteiten

*QOpen kerken Oostburg, 9.30 — 11.30 uur

Jota

Donderdag 28 augustus 13 u — 16 u: conversatieles Nederlands

Donderdag 28 augustus 14 u: Verheugenis rondleiding Cultuurforum Aardenburg
Vrijdag 29 augustus 10 u: wandelen op vrijdag

Vrijdag 29 augustus 15 u — 16.30 u: creatieve middag zomer

Zaterdag 30 augustus 10 u — 12 u: JOTA Reparatie



