
 
Voorganger: ds. Aart van Houweling. 

Met medewerking van koor Grenzeloos  

onder leiding van Aureel Heirman. 

8 maart 2026 



Koor: ‘My Lord, what a morning’ 

Lied 1005 : Koor verzen, Gemeente refrein. 

Lied 301c (3x)   Lied 333 (3x) 

Psalm 31 : 1 - 9.   Lied   31 : 1,2,3,6. 

Lucas 23 : 44 - 47.   Lied   31 : 4 

Handelingen 7 : 54 - 60. Lied 362 : 1, 2, 3. 

Lied 905 : 1 en 4 

Koor: ‘L’imporant, c’est la rose’ 

Staande: Slotlied Lied 909 / Koor: Lied 414  

Liturgie 



 
De liturgie en ook deze presentatie zijn ook 
nu al te zien op www.kerkdienstgemist.nl: 

Zeeland => Oostburg => De Westhoek. 



 
Zondag 15 maart 10:00 uur  
Open Haven Oostburg: 
Voorganger: ds. V. Dees. 
 
  

 

Kerkdiensten 



Dinsdag 10 maart 19:30 kerkcentrum:  
Repetitie Grenzeloos; 

 
Woensdag 11 maart 9:30-11:30: 
Kerkcentrum: Open Kerken; 
Welkom voor een bakje koffie en een praatje. 
 
Donderdag 12 maart 19:30 uur  
RK Kerk te Hengstdijk: Taizé-dienst. 
    

Agenda 
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Grenzeloos zingt: ‘My Lord, what a morning’ 

My Lord, what a morning,  
when the stars begin to fall. 
You’ll hear the trumpet sound 
to wake the nations underground, 
looking to my God’s righthand 
when the stars begin to fall. 
Mijn Heer, wat een geweldige morgen 

wanneer de sterren uit de hemel vallen. 

Je zult het trompetgeschal horen, 

om de volkeren onder de grond wakker te maken, 

kijkend naar de rechterhand van mijn God, 

wanneer de sterren beginnen te vallen. 



Grenzeloos zingt: ‘My Lord, what a morning’ 

My Lord, what a morning,  
when the stars begin to fall. 
You’ll hear the sinner mourn 
to wake the nations underground, 
looking to my God’s righthand 
when the stars begin to fall. 
Mijn Heer, wat een geweldige morgen 

als de sterren uit de hemel vallen. 

Je zult de zondaar horen roepen, 

om de volken onder de grond wakker te schudden, 

kijkend naar de rechterhand van mijn God, 

wanneer de sterren beginnen te vallen. 



Grenzeloos zingt: ‘My Lord, what a morning’ 

My Lord, what a morning,  
when the stars begin to fall. 
You’ll hear the Christian shout 
to wake the nations underground, 
looking to my God’s righthand 
when the stars begin to fall. 
Mijn Heer, wat een geweldige morgen 

wanneer de sterren beginnen te vallen. 

Je zult de christelijke roep horen, 

om de naties onder de grond wakker te schudden, 

kijkend naar de rechterhand van mijn God, 

wanneer de sterren beginnen te vallen. 

* 





Bemoediging 

voorganger: 
Onze hulp is in de Naam van de HEER. 

gemeente:  

Hemel en aarde maakt Hij. 

voorganger: 
Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

Nooit laat Hij los. 

* 



Drempelgebed 

voorganger: 
HEER, keer U naar ons toe. 

gemeente:  

Doe ons weer leven 

met hart en ziel. 

 

* 





  Koor:  Lied 1005 : 1, 2, 3, 4, 5. 



  Allen:  Lied 1005 : 1. 2, 3, 4, 5. 



  Koor:  Lied 1005 : 1, 2, 3, 4, 5. 



  Allen: Lied 1005 : 1, 2. 3, 4, 5. 



  Koor: Lied 1005 : 1, 2, 3, 4, 5. 



  Allen:  Lied 1005 : 1, 2, 3. 4, 5. 



  Koor:  Lied 1005 : 1, 2, 3, 4, 5. 



  Allen: Lied 1005 : 1, 2, 3, 4. 5. 



  Koor:  Lied 1005 : 1, 2, 3, 4, 5, 



  Allen: Lied 1005 : 1, 2, 3, 4, 5. * 





  Koor:  Lied 301c : 1. 2, 3.  



  Allen: Lied 301c : 1, 2. 3.  



  Allen:  Lied 301c : 1, 2, 3.  * 





  Koor:  Lied 333 : 1. 2, 3.  



  Allen:  Lied 333 : 1, 2. 3.  



  Allen:  Lied 333 : 1, 2, 3.  * 





Lezing: Psalm 31 : 1 - 9. 

 
1

   Voor de koorleider. Een psalm van David. 
 
2

   Bij u, HEER, schuil ik, 
maak mij nooit te schande. 
Bevrijd mij en doe mij recht, 

3
   hoor mij, 
haast u mij te helpen, 
wees voor mij een rots, een toevlucht, 
een vesting die mij redding biedt. 

  



Lezing: Psalm 31 : 1 - 9. 

 
4

   U bent mijn rots, mijn vesting, 
u zult mijn gids zijn, mij leiden,  
tot eer van uw naam, 

5
   mij losmaken uit het net  
dat voor mij is gespannen, 
u bent mijn toevlucht. 

6
   In uw hand leg ik mijn leven, 
HEER, trouwe God, u verlost mij. 

7
   Wie armzalige goden vereren – ik haat ze, 
ík vertrouw op de HEER. 

  



Lezing: Psalm 31 : 1 - 9. 

 
8

   Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 
want u ziet mijn ellende, 
u kent de nood van mijn ziel, 

9
   u laat niet toe dat de vijand mij insluit, 
u geeft mijn voeten de ruimte. 

  

* 





Lied 31 : 1, 2, 3, 6. 



Lied 31 : 1. 2, 3, 6. 



Lied 31 : 1, 2, 3, 6. 



Lied 31 : 1, 2. 3, 6. 



Lied 31 : 1, 2, 3, 6. 



Lied 31 : 1, 2, 3. 6. 



Lied 31 : 1, 2, 3, 6, 



Lied 31 : 1, 2, 3, 6. * 





Lezing: Lucas 23 : 44 - 47. 

 
44-45 Rond het middaguur werd het donker  

in het hele land doordat de zon verduisterde. 
De duisternis hield drie uur aan.  
Toen scheurde het voorhangsel  
van de tempel doormidden.  

46
 En Jezus riep met luide stem:  
‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’  
Toen hij dat gezegd had,  
blies hij de laatste adem uit.  

 
 



Lezing: Lucas 23 : 44 - 47. 

 
47

 De centurio zag wat er gebeurd was  
en loofde God met de woorden:  
‘Werkelijk,  
 deze mens was een rechtvaardige!’  
 

* 





Lied 31 : 4, 



Lied 31 : 4. * 





Lezing: Handelingen 7 : 54 - 60. 

 
De steniging van Stefanus 
54

 Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede 
en begonnen te knarsetanden.  

55
 Maar vervuld van de heilige Geest  
sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel  
en zag de luister van God, en Jezus,  
die aan Gods rechterhand stond,  

56
 en hij zei:  
‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, 
 die aan Gods rechterhand staat.’  



Lezing: Handelingen 7 : 54 - 60. 

 
57

 Maar ze schreeuwden en tierden,  
hielden hun handen voor hun oren  
en stormden met zijn allen op hem af.  

58
 Ze dreven hem de stad uit  
om hem te stenigen.  
De getuigen gaven hun mantel in bewaring  
bij een jongeman die Saulus heette.  

 
 



Lezing: Handelingen 7 : 54 - 60. 

 
59

 Terwijl Stefanus gestenigd werd,  
riep hij uit:  
‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’  

60
 Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels:  
‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’  
En na deze woorden stierf hij. 
 

* 





Lied 362 : 1, 2, 3. 



Lied 362 : 1. 2, 3. 



Lied 362 : 1, 2, 3. 



Lied 362 : 1, 2. 3. 



Lied 362 : 1, 2, 3, 



Lied 362 : 1, 2, 3. 





Lied 905 : 1, 4. 



Lied 905 : 1. 4. 



Lied 905 : 1. 4, 



Lied 905 : 1, 4. * 







Grenzeloos zingt: ‘L'important c'est La Rose’ 

Toi qui marches dans le vent 
Seul dans la trop grande ville 
Avec le cafard tranquille du passant 
Toi qu'elle a laissé tomber 
Pour courir vers d'autres lunes 
Pour courir d'autres fortunes 
Jij, die in de wind loopt 

Alleen in de veel te grote stad 

Met de stille melancholie van de voorbijganger 

Jij, die haar heeft laten vallen 

Om andere oorden op te zoeken 

Om elders het geluk te beproeven 



Grenzeloos zingt: ‘L'important c'est La Rose’ 

L'important, c'est la rose 
Crois-moi 

De roos is het belangrijkste 

Geloof me 



Grenzeloos zingt: ‘L'important c'est La Rose’ 

Toi qui cherches quelque argent 
Pour te boucler la semaine 
Dans la ville, tu promènes ton ballant 
Cascadeur, soleil couchant 
Tu passes devant les banques 
Si tu n'es que saltimbanque 
 Jij, die een beetje geld zoekt 

Om de week rond te komen 

Je loopt wat te lummelen in de stad 

Nietsnut, als de zon ondergaat 

Loop je de banken voorbij 

Alsof je slechts een kunstenmaker bent 



Grenzeloos zingt: ‘L'important c'est La Rose’ 

L'important, c'est la rose 
Crois-moi 

De roos is het belangrijkste 

Geloof me 



Grenzeloos zingt: ‘L'important c'est La Rose’ 

Toi petit que tes parents 
Ont laissé seul sur la terre 
Petit oiseau sans lumière, sans printemps 
Dans ta veste de drap blanc 
Il fait froid comme en Bohème 
T'as le cœur comme en carême 
 Jij, kleintje, dat je ouders 

Alleen hebben gelaten op de wereld 

Vogeltje zonder licht, zonder lente 

In je wit laken jasje 

Het is koud als in Bohemen 

Je hebt een hart als in de vastentijd 



Grenzeloos zingt: ‘L'important c'est La Rose’ 

Et pourtant 
L'important, c'est la rose 
Crois-moi 

En toch.... 

De roos is het belangrijkste 

Geloof me 



Toi pour qui, donnant-donnant 
J'ai chanté ces quelques lignes 
Comme pour te faire un signe en passant 
Dis à ton tour maintenant 
Que la vie n'a d'importance 
Que par une fleur qui danse 
 

Grenzeloos zingt: ‘L'important c'est La Rose’ 

Jij, voor wie, voor wat hoort wat, 

Ik deze paar regels gezongen heb 

Om je zo in het voorbijgaan een teken te geven 

Zeg nu op jouw beurt 

Dat het leven slechts belangrijk is 

Omwille van een bloem die danst 



Grenzeloos zingt: ‘L'important c'est La Rose’ 

Sur le temps 
L'important, c'est la rose 
Crois-moi 

Op de tijd.... 

De roos is het belangrijkste 

Geloof me 

* 





 

 

  Diaconale Collecte: NL65ABNA 0454 3147 01 

Collecte Kerkrentmeesterschap: 

NL 35 RABO 0373 7266 51 





(Staande) Slotlied Lied 909 : 1, 2, 3. 



(Staande) Slotlied Lied 909 : 1. 2, 3. 



(Staande) Slotlied Lied 909 : 1, 2, 3. 



(Staande) Slotlied Lied 909 : 1, 2. 3. 



(Staande) Slotlied Lied 909 : 1, 2, 3, 



(Staande) Slotlied Lied 909 : 1, 2, 3. * 





Lied 414 : 1, 



Lied 414 : 1. * 





Staande: Lied 431c * 






