
 

 

 

        

  

Mariakerk, Cadzand 

Zondag 26 april 2026, 10.00 uur 
 

Voorganger: ds. Margreet Spoelstra            

Organist: Marc Stepman 

Ambtsdragers: Jos Bakker, Wil Prins 

Lector: Suzanne Smit 
 

De 1
e
 collecte is bestemd voor PKN- Missionair werk, de 2

e
 collecte voor college van kerkrentmeesters. 

 

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mw. Vercruijsse- v.d.Walle  

en een kaart naar mw. Buijze-Leunis. 
 

Na de dienst is er koffie en thee in het Zwingebouw. 
 

 

    Viering van de zondag         Cadzand 26 april 2026 

 

 
      Het treurende ouderpaar – Käte Kollwitz 

 

 

 

Woord van welkom    
 

Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen ontstoken:  

 

We ontsteken de tafelkaarsen.  

                                   

met het jodendom 

                             . 

Als gelovigen zijn we door de eeuwen heen,   

onlosmakelijk met elkaar verbonden  

en mogen ons gedragen weten  

naar het licht van de nieuwe morgen. 

 

 

 

 

We zingen daarbij  LIED 970: 1 

 

Vlammen zijn er vele, één is het licht, 

licht van Jezus Christus, 

vlammen zijn er vele, één is het licht, 

wij zijn één in Christus.



 

Openingslied 216: 1, 2 en 3 Dit is een morgen 

 

Bemoediging 

voorganger:   Onze hulp is in de naam van de ENE,  

die ruimte maakt voor de lucht, opdat wij kunnen ademen,  

en voor het land, opdat wij daarop kunnen leven. 

gemeente:   Die ENE, die trouw blijft  

en nooit loslaat het werk dat Hij begon. 

voorganger:   Daarom mogen we blij zijn en rust en vrede ervaren. 

gemeente:  Dit mogen we zeggen,  

in vertrouwen op de Naam van de ENE,  

omdat zijn Naam betekent: “Ik zal er zijn”.  

Amen 

 

Drempelgebed 

 

Lied om Ontferming 281: 1, 2 en 3 Wij zoeken hier uw aangezicht 

 

Gebed om Ontferming  

 

Glorialied  281: 8, 9 en 10 Hij gaat ons voor, is ons vooruit 

 

Eerste Lezing Micha 4: 1-4 (lector) 

1.Eens zal de dag komen 

dat de berg met de tempel van de HEER 

rotsvast zal staan, 

verheven boven de heuvels, 

hoger dan alle bergen. 

Volken zullen daar samenstromen, 

2.machtige naties zullen zeggen: 

‘L     w   p                            H  R, 

naar de tempel van Jakobs God. 

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 

   w j  ull     j  p       w    l  .’ 

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 

3.Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, 

over grote en verre naties een oordeel vellen. 

Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 

en hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, 

geen mens zal nog de wapens leren hanteren. 

4.Ieder zal zitten onder zijn wijnrank 

en onder zijn vijgenboom, 

door niemand opgeschrikt, 

want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 

 

Lied 767: 1, 2 en 3 De toekomst van de Heer is daar 

 

Tweede lezing: Fragmenten uit “Het verstoorde leven” van Etty Hillesum 

 



 

 
 

 

 

Lied  912: 1,2 en 6 “Neem mijn leven, laat het Heer” 

 

Overweging 

 

Luisterlied In ’t laatste van de dagen 

 

 
 

Gebeden, Stil Gebed en Onze Vader 

 

Collecte- aankondiging, inzameling der gaven bij de uitgang 



 

 

Slotlied Komen ooit voeten gevleugeld                                   tekst Huub Oosterhuis, melodie Liedboek 868 

 
 

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 

            luc                  u  ’        w ken. 

Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, 

overal vrede geschapen. 
 

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 

Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. 

Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan - 

vrede de weg voor mijn voeten.  
 

Zending en Zegen  

Gezongen Amen  

 
 



 

AGENDA 

 

Kerkdiensten 

Woensdag 29 april, 14.30 u Rozenoord, mw.E.Reijnhoudt-Kaland 

Vrijdag 1 mei, 16.00 u wzc Stelle, mw.I.de Winter- Basting 

Zondag 3 mei, 10.00 u De Open Haven, ds.H.Smeets 

 

Activiteiten 

*27 april 9.30-15.00 u Koningsdagbazaar Oostburg, De Open Haven en kerkcentrum  

*28 april 19.30 tot 21.00 uur Repetitie Grenzeloos, st.Laureins 

*30 april t/m 5 mei 2026, mini- expo in de Mariakerk, dagelijks geopend van 14.00-17.00 u. 

*woensdag 29 april 9.30-11.30 u kerkcentrum: Open Kerken 

*1 mei 10.00-12.00 u Koffiedrinken in de Kogge 

JOTA 

woensdag 29 april 13.30 u: breicafé; 

donderdag 30 april 13-16 u: Conversatieles NL; 

donderdag 30 april 18u: JOTA aan tafel; 

vrijdag 1 mei 10 u: wandelen op vrijdag. 

vrijdag 1 mei 12 u vertrek bij JOTA      ‘Cluedo in de stad’ 


