
LITURGIE 

voor de dienst in de Open Haven te Oostburg 

op zondag 3 mei 2026 
 

Voorganger: ds. Huub Smeets 

Ambtsdragers van dienst: Riet Basting en Rachel Scheele 

Organist: Willy Kamphuis 

 

 Welkom en mededelingen 
 

 We zingen Psalm 84: 1 en 2 
 

 Bemoediging & Groet 
 

 Gebed om ontferming 
 

 We zingen uit ‘Voor wie gedenken’: ‘Wij bidden U om vrede’ (Henk Jongerius)  
 

 Moment voor jonger en ouder 
 

 Wij kijken en zingen mee: Er is hoop hoop voor de toekomst 
 

     kinderen en jongeren gaan naar hun eigen dienst 
 

 Gebed  
 

 Schriftlezing: Johannes 14: 1 – 14  
 

 Wij zingen: Lied 412: 3 
 

 Schriftlezing: Hebreeën 9: 1 – 12 + 24 – 26  
 

 Wij zingen: Lied 763 
 

 Uitleg en verkondiging 
 

 Orgelspel 
 

 Wij zingen Lied 632: 1 en 3 
 

 Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

 Aandacht voor de collecten (die bij de uitgang wordt gehouden) 
- lokale 4 mei stichtingen 
- college van kerkrentmeesters 
 
   kinderen komen terug uit de nevendienst 

 

 We zingen Lied 865: 1 en 3 
 

 Zegen, beantwoord met gesproken Amen 
 

 Wij zingen op deze zondag vóór de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag vers 1 en 6 van 
ons Volkslied – Lied 708 
 

 
Na de dienst is er koffie/thee/fris in het Kerkcentrum 

 

 
 



AGENDA  

Kerkdiensten  

zondag 10 mei, 10.00 u De Kogge, ds. Berndt Hirschfeldt 

woensdag 13 mei, 14.30 uur Rozenoord  

donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag 10.00 uur regionale dienst in Schoondijke  

Activiteiten  

4 mei t/m 5 mei, mini- expo in de Mariakerk, dagelijks geopend van 14.00-17.00 uur 

dinsdag 5 mei 19.30 tot 21.00 uur Repetitie Grenzeloos, Kerkcentrum 

woensdag 6 mei 9.30-11.30 u Kerkcentrum: Open Kerken  

zondag 17 mei inloop vanaf 14.00 uur aanvang14.30 uur: muziekmiddag ZWO tbv Oekraïne   

JOTA  
donderdag 7 mei 13-16 u: Conversatieles NL 
vrijdag 8 mei 10 u: wandelen op vrijdag 
zaterdag 9 mei: pannenkoeken en boekenbeurs 

  



Wij bidden U om vrede 

en vragen U om brood, 

dat mensen redt van honger, 

en onmacht tot ter dood. 

 

Wij bidden U om wijsheid, 

en vragen U om licht 

dat mensen ogen opent,  

en op elkander richt.  

 

Wij bidden U om zegen,  

en vragen om het woord, 

dat mensen weer verenigt,  

en naar de vrijheid voert.  

 

Wij bidden U om adem,  

en vragen om uw geest,  

die mensen doet herleven, 

en ons van schuld geneest.  

 

Wij bidden om verhoring,  

en vragen U altijd,  

dat mensen mogen weten,  

hoe Gij ervoor ons zijt.  
  



 
Er is hoop hoop voor de toekomst  
kom ga mee en wandel in het licht  
er is hoop je hoeft niet meer te twijfelen  
er is hoop als jij je ogen op Jezus richt  
het negatieve denken dat krijgt de overhand  
bij mensen die beweren “Er is geen god”  
Maar ondanks duisternis schijnt er nog steeds een licht  
van eeuwig leven altijd dicht bij God  
er is hoop hoop voor de toekomst  
kom ga mee en wandel in het licht  
er is hoop je hoeft niet meer te twijfelen  
er is hoop als jij je ogen op Jezus richt  
Nee niemand hoeft te blijven in chaos en geweld, 
 Er is een weg die voert ons naar omhoog  
ook nu is er een Ark de deur is nog niet dicht  
God gaf het teken van de regenboog  
er is hoop hoop voor de toekomst  
kom ga mee en wandel in het licht  
er is hoop je hoeft niet meer te twijfelen  
er is hoop als jij je ogen op Jezus richt  
er is hoop hoop voor de toekomst  
kom ga mee en wandel in het licht  
er is hoop je hoeft niet meer te twijfelen  
er is hoop als jij je ogen 
hoop als jij je ogen als jij je ogen op Jezus richt. 
 


