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Binnenkomst van de familie 
 
We luisteren daarbij naar Psalm 42 
 
’t Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
schreeuwt niet sterker naar ’t genot 
van de frisse waterstromen, 
dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar de HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
zal ik naad’ren voor uw ogen, 
in uw huis uw naam verhogen? 
 
Inleidende woorden 
 
Woord van verwachting en Groet 
 
Zingen: Lied 413: 1 en 3 
 
1.Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
3.Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan- 
laat ons niet verloren gaan. 
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Persoonlijke woorden van de familie: 

 In memoriam door Eldi en Arjo 

 Herinneringen aan opa door de kleinkinderen. 

 Gedicht ‘Hij was een Jood’-Hannah Maltha door Hans 
 
Zingen: Lied 913: 1 en 4 
 
1.Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
Moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
4.Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 



 
Schriftlezing: Openbaring 21:1-7 door Lydia 
 
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  
Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.  
2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,  
uit de hemel neerdalen, bij God vandaan.  
Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.  
3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep:  
‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen.  
Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.  
4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.  
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn,  
want wat er eerst was is voorbij.’ 
5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ –  
Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op,  
want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –  
6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken!  
Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde.  
Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.  
7 Wie overwint komen al deze dingen toe.  
Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 96  
 
1.En de Geest en de bruid zeggen: Kom! 
En die het hoort zegt: Kom! 
En wie dorst heeft kome. En wie wil, 
neemt het water des levens om niet; 
neemt het water des levens om niet. 
 
2.Hij die van deze dingen getuigt, 
Hij zegt: ‘Ja, Ik kom!’ 
Ik zal spoedig komen, ja, Ik kom. 
Amen ja, Here Jezus, kom. 
Amen ja, Here Jezus, kom. 
 
Esther zingt: ‘Thuis’-Sela 
 
Overdenking over Openbaring 21: 5a 
 
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 413: 1, 3 en 4 
 
1.Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
Nimmer heeft men op deez’ aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
Refrein: 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist’ren naar zijn liefdesstem, 
Daar geen rouw meer en geen tranen, 
in het nieuw Jeruzalem. 
 



3.Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein.  
Refrein. 
 
4.Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten, 
in het nieuw Jeruzalem.  
Refrein. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Dankwoord van de familie door Adri 
 
Slotlied: Evangelische Liedbundel 132 
 
1.U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
2.Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind, 
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’ 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
3.Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood, 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zegen 
 
Bij het uitdragen luisteren we naar: Hatikwa (volkslied van Israël) 


