
























Staande: Lied 281 : 1. 2, 3, 4, 5. 
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Staande: Lied 281 : 6. 7, 8, 9, 10. 
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Lied 367d: 





Lied 657 : 1, 4.  
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Lied 657 : 1, 4.  * 





Lezing: Ezechiël 33 : 7 t/m 11. 
7   Jou, mensenkind, heb ik als wachter 

aangesteld voor het volk van Israël.  
Als je mijn woorden hoort  
moet je hen namens mij waarschuwen.  

8   Als ik tegen een slecht mens zeg  
dat hij zal sterven, en jij zegt hem niet  
dat hij een andere weg moet inslaan,  
dan zal hij sterven door zijn eigen schuld, 
maar jou zal ik voor zijn dood  
ter verantwoording roepen.  



Lezing: Ezechiël 33 : 7 t/m 11. 
9   Maar als je hem gewaarschuwd hebt  

dat hij een andere weg moet inslaan  
en hij doet dat niet,  
dan sterft hij door zijn eigen schuld,  
maar jij zult het er levend afbrengen. 

10 Mensenkind, zeg tegen het volk van Israël: 
“Jullie zeggen:  
‘Onze misdaden en onze zonden worden ons 
aangerekend en wij gaan eraan te gronde – 
hoe kunnen we dan nog blijven leven?’”  



Lezing: Ezechiël 33 : 7 t/m 11. 
 

11 Zeg tegen hen:  
“Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –,  
de dood van een slecht mens geeft me geen 
vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat 
en in leven blijft.  
Kom toch terug van de heilloze weg  
die jullie zijn ingeslagen, keer om,  
want waarom zouden jullie sterven,  
volk van Israël?” 

* 





Lied 133 : 1, 2, 3.  
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Lied 133 : 1, 2. 3.  * 





Lezing: Matteüs 18 : 1 t/m 20. 
1   Op dat moment kwamen de leerlingen  

Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste  
in het koninkrijk van de hemel?’  

2   Hij riep een kind bij zich,  
zette het in hun midden neer  

3   en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert 
en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk 
van de hemel zeker niet binnengaan.  

4   Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, 
die is de grootste in het koninkrijk  
van de hemel.  
 



Lezing: Matteüs 18 : 1 t/m 20. 
5   En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich 

opneemt, neemt mij op.  
6   Wie één van de geringen die in mij geloven 

van de goede weg afbrengt, die kan maar 
beter met een molensteen om zijn nek in zee 
geworpen worden en in de diepte verdrinken. 

7   Wee de wereld met haar valstrikken.  
Het is onvermijdelijk  
dat er mensen ten val worden gebracht,  
maar wee de mens die de valstrik zet!  



Lezing: Matteüs 18 : 1 t/m 20. 
8   En als je hand of je voet je op de verkeerde 

weg brengt, hak hem dan af en werp hem 
weg: je kunt beter verminkt of kreupel het 
leven binnengaan dan in het bezit van twee 
handen of twee voeten in het 
eeuwigbrandend vuur geworpen worden.  

9   Brengt je oog je op de verkeerde weg,  
ruk het dan uit en werp het weg:  
je kunt beter met één oog het leven 
binnengaan dan in het bezit van twee ogen in 
het vuur van de Gehenna geworpen worden. 



Lezing: Matteüs 18 : 1 t/m 20. 
 

10 Waak ervoor ook maar één van deze geringen 
te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen  
in de hemel aanschouwen onophoudelijk  
het gelaat van mijn hemelse Vader.  

12 Wat denken jullie? Als iemand honderd 
schapen bezit en één daarvan dwaalt af,  
zal hij er dan niet negenennegentig in de 
bergen achterlaten en op weg gaan  
om het afgedwaalde dier te zoeken?  



Lezing: Matteüs 18 : 1 t/m 20. 
 

13 Als het hem lukt het te vinden,  
dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie,  
over dat ene meer verheugen  
dan over de negenennegentig andere  
die niet afgedwaald waren.  

14 Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel:  
hij wil niet  
dat één van deze geringen verloren gaat. 



Lezing: Matteüs 18 : 1 t/m 20. 
 

15 Als één van je broeders of zusters  
tegen je zondigt, moet je die daarover  
onder vier ogen aanspreken.  
Als ze luisteren,  
dan heb je ze voor de gemeente behouden.  

16 Luisteren ze niet,  
neem dan één of twee anderen mee,  
zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de 
verklaring van ten minste twee getuigen.  



Lezing: Matteüs 18 : 1 t/m 20. 
 

17 Als ze naar hen niet luisteren,  
leg het dan voor aan de gemeente.  
Weigeren ze ook naar de gemeente te 
luisteren, behandel hen dan zoals je een 
heiden of een tollenaar behandelt.  

18 Ik verzeker jullie:  
al wat jullie op aarde bindend verklaren  
zal ook in de hemel bindend zijn,  
en al wat jullie op aarde ontbinden  
zal ook in de hemel ontbonden zijn.  



Lezing: Matteüs 18 : 1 t/m 20. 
 

19 Ik verzeker het jullie nogmaals:  
als twee van jullie hier op aarde  
eensgezind om iets vragen,  
wat het ook is,  
dan zal mijn Vader in de hemel  
het voor hen laten gebeuren.  

20 Want waar twee of drie mensen  
in mijn naam samen zijn,  
ben ik in hun midden.’ 

* 





Lied 782 : 1. 2, 3.  
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Lied 782 : 1, 2, 3.  * 





Lezing: 1 Korintiërs 13 : 1 t/m 13. 

De liefde 
 
1   Al sprak ik de talen van alle mensen  

en die van de engelen – had ik de liefde niet,  
ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong 
of een schelle cimbaal.  

2   Al had ik de gave om te profeteren  
en doorgrondde ik alle geheimen,  
al bezat ik alle kennis en had ik het geloof  
dat bergen kan verplaatsen –  
had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.  



Lezing: 1 Korintiërs 13 : 1 t/m 13. 
3   Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik 

voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik 
mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – 
had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 

4   De liefde is geduldig en vol goedheid.  
De liefde kent geen afgunst,  
geen ijdel vertoon  
en geen zelfgenoegzaamheid.  

5   Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,  
ze laat zich niet boos maken  
en rekent het kwaad niet aan,  



Lezing: 1 Korintiërs 13 : 1 t/m 13. 
6   ze verheugt zich niet over het onrecht  

maar vindt vreugde in de waarheid.  
7   Alles verdraagt ze, alles gelooft ze,  

alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 
8   De liefde zal nooit vergaan.  

Profetieën zullen verdwijnen,  
klanktaal zal verstommen,  
kennis verloren gaan –  

9   want ons kennen schiet tekort  
en ons profeteren is beperkt.  



Lezing: 1 Korintiërs 13 : 1 t/m 13. 
 

10 Wanneer het volmaakte komt  
zal wat beperkt is verdwijnen.  

11 Toen ik nog een kind was  
sprak ik als een kind,  
dacht ik als een kind,  
redeneerde ik als een kind.  
Nu ik volwassen ben  
heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.  



Lezing: 1 Korintiërs 13 : 1 t/m 13. 
 

12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel,  
maar straks staan we oog in oog.  
Nu is mijn kennen nog beperkt,  
maar straks zal ik volledig kennen,  
zoals ik zelf gekend ben.  

13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, 
maar de grootste daarvan is de liefde. 

* 





Lied 991 : 1. 3, 6, 7. 
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Lied 991 : 1, 3, 6, 7.  * 





Staande: Geloofsbelijdenis: lied 340b 
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1e Diaconale Collecte:  
NL65ABNA 0454 3147 01 

2e Collecte Kerkrentmeesterschap: 
NL 35 RABO 0373 7266 51 





Staande: Lied 416 : 1. 2, 3, 4. 
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