










 

























Staande: (Allen) Lied 439 : 1, 2. 



Staande: (Allen) Lied 439 : 1. 2. 



Staande: (Koor) Lied 439 : 1, 2, 



Staande: (Koor) Lied 439 : 1, 2. * 









Grenzeloos zingt: ‘Wachten op het kind’ 

 
Een jonge vrouw uit Nazareth  

zo ver van huis, zo ver van huis. 
Die straks een kindje krijgen zal  
zo ver van huis, zo ver van huis. 

En elke herberg is bezet, 
geen veilig thuis, geen veilig bed. 

Als straks het kindje komen zal  
al in een stal, al in een stal. 



Grenzeloos zingt: ‘Wachten op het kind’ 

 
Een timmerman uit Nazareth,  

die van haar houdt, die van haar houdt. 
Die zegt dat zij vertrouwen moet,  

haar hand vasthoudt, haar hand vasthoudt. 
Die alles regelt tot en met,  

die voor haar zorgt en op haar let. 
En zegt dat zij vertrouwen moet  

het komt wel goed, het komt wel goed. 



Grenzeloos zingt: ‘Wachten op het kind’ 

 
Een koningskind is haar voorspeld,  

maar zonder kroon, maar zonder kroon. 
Hij komt voor mensen zoals wij,  

Maria’s zoon, Maria’s zoon. 
Niet voor geweren, voor geweld,  
maar voor de herders in het veld. 
Hij komt voor mensen zoals wij,  
voor jou en mij, voor jou en mij. 

* 





(Koor) Lied 368a: 





Grenzeloos zingt: ‘Licht in onze ogen’ 

 
Licht in onze ogen,  

redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen  
nog wie U verwacht? 



Grenzeloos zingt: ‘Licht in onze ogen’ 

 
Als der mensen trooster  

roepen wij U aan 
Noem de namelozen  

met een nieuwe naam. 



Grenzeloos zingt: ‘Licht in onze ogen’ 

 
Regen uw gerechtigheid  

en bevrucht de aard, 
tot de trouw ontkiemt  
en vrede bloeien gaat! 



Grenzeloos zingt: ‘Licht in onze ogen’ 

 
Christe eleison,  

nog is niet verstomd 
ons verlangd roepen  
dat Gij spoedig komt. 

* 





(Allen) Lied 440 : 1, 2, 4. 



(Allen) Lied 440 : 1. 2, 4. 



(Allen) Lied 440 : 1, 2, 4. 



(Allen) Lied 440 : 1, 2. 4. 



(Allen) Lied 440 : 1, 2, 4, 



(Allen) Lied 440 : 1, 2, 4. * 









Lezing: Jesaja 11 : 1 t/m 5.  

Er komt een koning die vrede brengt 
   

Er zal een nieuwe koning komen. 
   

Zoals uit een oude, omgehakte boom  
een kleine, nieuwe tak kan groeien,  
zo zal uit de oude familie van David  
een nieuwe koning komen.   
De geest van God zal in hem zijn.                                                                                   
Die koning zal wijs zijn en verstandig,  
hij zal sterk zijn en machtig.  



Lezing: Jesaja 11 : 1 t/m 5.  

Hij weet wat God van hem wil  
en hij heeft eerbied voor de Heer.  
Die koning is een goede rechter.  
Hij luistert goed naar iedereen  
voordat hij een oordeel geeft.   
Hij oordeelt eerlijk over zwakke mensen,  
en arme mensen behandelt hij goed.    
Die koning straft mensen streng voor hun fouten, 
met zijn woorden doodt hij mensen die kwaad 
doen. Die koning is altijd rechtvaardig,  
hij is eerlijk en trouw. 

* 





Grenzeloos zingt: ‘Looft God, gij christ’nen’ 

 
Looft God, gij christenen,  

maak Hem groot in zijn verheven troon, 
die nu zijn rijk voor ons ontsloot  

en zendt zijn eigen Zoon, 
en zendt zijn eigen Zoon. 



Grenzeloos zingt: ‘Looft God, gij christ’nen’ 

 
Hij daalt uit ’s Vaders schoot  

terneer op aard om kind te zijn, 
een kindje arm en naakt en teer  

al in een kribje klein, 
al in een kribje klein. 



Grenzeloos zingt: ‘Looft God, gij christ’nen’ 

 
Verzakende zijn macht en recht,  

verkiest Hij zich een stal, 
neemt de gedaante aan van een knecht,  

de Schepper van het al, 
de Schepper van het al. 

* 





Lezing: Marcus 13 : 24 t/m 37.  
 

Jezus vertelt dat hij terug zal komen 
Na die verschrikkelijke tijd gebeurt het volgende. 
De zon wordt donker,  
de maan geeft geen licht meer.     
De sterren vallen naar beneden,  
en alle planeten schudden heen en weer.   
Dan komt de mensenzoon.   
Iedereen zal hem zien komen op de wolken,  
als een machtige en schitterende koning. 



Lezing: Marcus 13 : 24 t/m 37.  
 

Dan zal hij de engelen over de hele aarde sturen. 
Zij zullen alle mensen verzamelen  
die bij de mensenzoon horen.  
Overal vandaan,  
van de hele aarde. 



Lezing: Marcus 13 : 24 t/m 37.  
 

Het voorbeeld van de vijgenboom. 
Jezus gaf een voorbeeld:  
Het is net als met de vijgenboom.  
Elk jaar zie je nieuwe bladeren aan zijn takken 
komen.  Dan weet je dat het snel zomer wordt. 
Dat geldt ook voor de dingen  
waarover ik verteld heb.  
Als je die dingen ziet gebeuren, 
dan weet je dat het einde snel zal komen.  



Lezing: Marcus 13 : 24 t/m 37.  
 

Luister goed naar mijn woorden:  
sommige mensen die nu leven,  
zullen dat nog meemaken.                 
De hemel zal verdwijnen,  
en de aarde zal verdwijnen.  
Maar mijn woorden zullen niet verdwijnen.  
Niemand weet precies wanneer het gaat gebeuren. 

Ook de engelen in de hemel weten het niet.  
En ikzelf ook niet.  
Alleen God, de Vader weet het.  



Lezing: Marcus 13 : 24 t/m 37.  
 

De leerlingen moeten goed opletten 
Jezus zei: pas op en blijf wakker!   
Want jullie weten niet wanneer het gaat gebeuren.  

Het is net als met een man die een verre reis 
gaat maken. Hij geeft zijn knechten opdracht  
om op zijn huis te passen.  
Elke knecht krijgt een taak.  
De bewaker krijgt de taak om het huis te bewaken.  



Lezing: Marcus 13 : 24 t/m 37.  
 

Niemand weet wanneer de eigenaar  
van het huis terugkomt van zijn reis.  
Het kan ’s avonds zijn, of ’s nachts, of ’s 
ochtends vroeg. Zo is het ook met jullie.  
Jullie moeten goed opletten,  
want jullie weten ook niet  
wanneer jullie Heer terugkomt.   
Zorg er dus voor dat je niet slaapt  
als hij onverwachts terugkomt.        
Tegen jullie en iedereen zeg ik: Let goed op. 

* 













(Allen) Lied 433 : 1. 2, 4, 5. 
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(Koor) Lied 433 : 1, 2, 4. 5. 



(Allen) Lied 433 : 1, 2, 4, 5. * 





(Koor) Lied 598 

    Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

       dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

    Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

       dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 





 

 

  





Staande: Slotlied: Lied 418 : 1. 2, 3. 
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